nuur

Kom,

In de naam van een kind

kom, omdat je wilt weten hoe het voor een ander is

kom, voor alles wat je nog niet begrijpt

kom, omdat je weigert je te laten verlammen of verdelen
omdat je het simpelweg vertikt om onze menselijkheid te vergeten
kom voor alles wat nog leeft, voor alles wat op sterven ligt
voor degene zonder stem,

de zieke zorg, een getrokken grens,

voor zij zonder huizen

kom, terwijl je luistert

kom, omdat je weet wat veiligheid hoort te zijn

kom, met alles wat de geschiedenis ons vertelt

kom, omdat wij er toe doen, omdat jij er toe doet

kom, alsjeblieft ook voor jezelf

kom, met je moed, je hoop, met hoe je lief hebt,

met troost, met je angst of zelfs twijfel

maar kom vooral met de wil

de wil om te weten hoe het is
wanneer liefde wint

Swendeline Ersilia
Stadsdichter Dordrecht




